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BETHELNIEUWS
wekelijkse brief
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
van de Protestantse gemeente te Vlaardingen
website: www.ambachtoost.nl/ 

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.n  l  

Bij de dienst van 15 december
In deze dienst gaat ds. Hans Mast voor.

Kerstmarkt in de Bethelkerk
Vrijdag 13 december van 16.00 uur tot 
19.00 uur.
Een Kerstmarkt met leuke zelfgemaakte 
spulletjes, kerststukjes, verse
oliebollen, erwtensoep, tosti's, koffie of 
thee met iets lekkers.
Spullen inleveren voor de Kerstmarkt 
(geen meubels):
Alleen nog op vrijdag 13 dec. 09.00 - 
12.00 uur
Kerstpost (0,60 euro contant per kaart, 
alleen met Vlaardingse postcode) afgeven 
tijdens genoemde tijden en op de 
Kerstmarkt.
De opbrengst is voor Projects Abroad.
Marlies Scholtes heeft daarvoor “IK BAK 
VOOR CAMBODJA” opgericht en steunt
daarmee een jongens- en meisjeshuis
Tot ziens op deze gezellige Kerstmarkt!

Collecte Werelddiaconaat
Zondag 15 december

Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina
Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse 
jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA 
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Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in 
ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en 
maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf 
programma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen 
geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.
Kerk in Actie steunt via haar programma Werelddiaconaat onder andere Palestijnse 
jongeren. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte werelddiaconaat Advent 3, of 
doneer online. Hartelijk dank!
Lees meer op kerkinactie.nl/  jongerenpalestina  .
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

50 jaar Vespers in Vlaardingen 
(iedere derde zondag van de maand, van sept t/m mei)
Zondagmiddag 15 december 2024 om 17.00 uur, Bethelkerk
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Voorganger: ds. Co Elshout
Seizoenthema: ‘de Lofzang gaande houden’
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het 
YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen
Een Vesper….. een korte kerkdienst met een verstillend karakter, mooi om de dag
mee af te sluiten (muziek, Bijbellezing, gebed, stilte). 

In 2025 bestaan de Vesperdiensten 50 jaar!! We zitten dus in een jubileumseizoen. 
Vandaag staat centraal de Lofzang van Maria, Lied 157a. 
Dit lied vindt wortels in Lucas 1, verzen 26-38 en 46-55.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 
uur in de Bethelkerk. Weet je welkom!
Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten 
e-mail: corkees29@gmail.com - tel: 06 25108182

Vooraankondiging BMZ en BVZ 
Op 25 januari gaan de Bethel Mannen weer zingen en op 8 
februari zijn de Bethel Vrouwen aan de beurt.
Zet deze data alvast in uw agenda!
Chris Mooij

                Uitnodiging 
                 Aangepaste kerkdienst 
voor en met de doelgroep: Anders Begaafden 
              Zondag 15 December 2024

         Aanvang: 15:00 uur
iedereen is WELKOM in deze dienst, dus ook begeleiders, familie, 

buren, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden
  KERKCENTRUM HOLY,  Reigerlaan 47 –Vlaardingen

thema: 'Iedereen....kan een engel zijn!' “
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Na de dienst is er koffie, thee en iets lekkers 
 Om 17:00 u. is er voor de doelgroep en begeleiders en gasten een lekkere 

maaltijd. Einde ongeveer 18:15 u. 
heeft u zich nog niet opgegeven? Stuur maar even een mailtje

Voorganger: mw. Miep van der Woude (envoy Leger des Heils)
Orgel: ds. C. Droger/Piano: dhr. T. Paalberends
emailadres: bijzonderekerkdienstvld@gmail.com

Brugklassers halen verhaal in onze kerk
Kerken genoeg in Vlaardingen. Maar wat doen de gelovigen daar elke zondag? 
Veel mensen hebben geen idee. Lyceum VOS laat brugklasleerlingen daarom een 
kijkje nemen in allerlei gebedshuizen. 
Vier klassen komen in de Bethelkerk op bezoek. 
Op maandag ochtend 16 december komen er twee, en donderdag 19 december 
nog eens twee.
Yvonne Schoonhoven en Annabell de Jong nemen ieder een ochtend de leerlingen op
sleeptouw door de kerk. Waarom staat er een paaskaars? Waarvoor dient de 
liturgietafel? Hoe klinkt het orgel? Wat is dopen eigenlijk? En waarom staat er een 
stiltetafel achter in de kerk? 
Over deze en tal van andere zaken krijgen de 
leerlingen een uitleg: het verhaal van
het verhaal van de Bethelkerk.
Help mee!
Het is fijn als er op beide ochtenden een of twee 
gemeenteleden willen helpen, bij de ontvangst, maar ook tijdens de rondgang door de 
kerk. Op maandag komt de eerste klas om 9.00 uur en de volgende om 10.00 uur; op 
donderdag zijn de begintijden 9.30 uur en  om 10.30 uur. De bezoeken duren 
ongeveer een uur. 
Doe je mee? Geef je op bij Peter van Rijn, ouderling ‘events’: pj_vrijn@hetnet.nl. 
Of schiet me even aan tijdens het koffiedrinken.
Peter van Rijn
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KOFFIEOCHTEND
Deze maand is de koffieochtend op woensdag 18 december om 
10:30 uur. Dan bent u weer van harte welkom bij het 
koffiedrinken in de kerk. 
Als u van plan bent te komen op de koffie, neem iemand mee. 
Het is gezellig en je leert andere mensen kennen. 
En hoe gezellig het op zo’n koffieochtend is leest u hieronder.

Koffie in de Bethelkerk
De vierde woensdag van de maand is het: Koffie in 
de Bethelkerk. Elkaar ontmoeten, praten over van 
alles. Van half 11 tot 12 uur en vaak met een lunch. 
In november had één van de gasten pannenkoeken 
gebakken, twee flinke stapels. En die waren me daar 
lekker!
In december is Koffie in de kerk op de derde 
woensdag, de 18e. Geen lunch dit keer. 
U bent van harte welkom! Een mede koffiedrinker.

Bethelcafé
Op donderdag 19 december is het alweer het laatste Bethelcafé 
van dit jaar. We proberen het weer gezellig te maken voor u. 
Natuurlijk hopen we u allen te ontmoeten en zo niet, dan wensen 
we u alvast gezegende kerstdagen toe. 
In het nieuwe jaar is het Bethelcafé weer op de eerste donderdag 
van de maand en dat zal zijn op 2 januari 2025.
Carina Kal

Chauffeurs gezocht
Mogelijk zal er in de maand december vaker een beroep gedaan 
worden op onze vervoersdienst, door mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en 
toch graag naar een kerkdienst willen. Het zou fijn zijn als u wilt meehelpen.
Mail ceesaleman@ambachtoost.nl of bel (06 12324656).
Cees Aleman

PROTESTANTSE GEMEENTE te VLAARDINGEN
College van Kerkrentmeesters

 

Vindplaats van geloof, hoop en liefde 

KERSTCOLLECTE 2024: ALS NIEUW!

Vlaardingen, december 2024

Beste gemeenteleden, 

Het jaar 2024 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente 
ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en 
pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en Bijbelkringen laten we ons inspireren 
door Gods woord, en zien we om naar elkaar.
De Kerk is een kleurrijke gemeenschap met leden uit allerlei culturen, die in alle talen 
de boodschap van geloof, hoop en liefde uitdragen, ver weg en dichtbij.
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Het jaarthema van de Protestantse Kerk: Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in 
onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. 
In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en 
trouw. Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. 
Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. 

Doe mee en geef aan de Kerst/-Eindejaarscollecte. Houd hiervoor uw e-mailbox of 
brievenbus in de gaten. Mist u deze post, uw bijdrage is van harte welkom op      
IBAN: NL18 RABO 0373730837 ten name van CvK Protestantse Gemeente 
Vlaardingen onder vermelding van Kerstcollecte 2024. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Wij wensen u gezegende Kerstdagen.

Met vriendelijke groeten,
Koen Korving, voorzitter college van kerkrentmeesters

40 dagen kalender 2025 
Thema: ‘als nieuw’
Beste gemeenteleden van Ambacht Oost, 
we zitten nog voor de Kerst maar ik ga jullie toch al vragen om na te 
denken of je (weer of voor het eerst) een bijdrage wilt leveren aan de 
komende 40 dagen kalender. Je gebruikt maximaal 225 woorden en 
levert zo mogelijk een bijpassende illustratie aan.
Deadline inleveren bijdrage is 20 januari 2025.
Een voorbereidingsgroepje kiest ervoor om aan te sluiten bij het 

jaarthema van de PKN: ‘als nieuw’.
Je kunt dit thema benaderen vanuit Bijbelse gedachtes maar ook vanuit allerlei 
dagelijkse gebeurtenissen. Beide vormen zijn welkom.
Graag krijgen we een inkijkje in datgene dat jou te binnenvalt als je denkt aan ‘als 
nieuw’ of ‘hernieuwd’, een inkijkje in wat jou blij maakt, waar je energie van krijgt, 
wat weer perspectief geeft of heeft gegeven.
Dat kunnen heel persoonlijke ervaringen zijn, door jezelf verwoord of door een ander 
opgeschreven in verhaal- of dichtvorm. Maar het mogen ook alledaagse ervaringen 
zijn die je wilt delen met anderen.

Voorbeelden Bijbel / geloof: 
Johannes keek uit naar een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde omdat de oude 
waren voorbijgegaan.
Paulus zegt dat als iemand Christus heeft gevonden hij/zij een nieuwe 
schepping is.
Jesaja zegt dat wie op de Heer hoopt zijn kracht zal vernieuwen.
Andere voorbeelden:
Je bent erg ziek geweest, bent hersteld en voelt je ‘als nieuw’.
Je hebt eindelijk die beslissing genomen om van baan, partner, woonsituatie, 
gewoontes, gedachtengoed……enz. te veranderen en je leven voelt weer als 
nieuw. 
Je geniet zo lekker van dat kastje van je oma dat je opnieuw in de verf hebt 
gezet….. 

Laat je inspireren! Schrijf over het gekozen thema of schrijf iets anders dat past bij de 
40 dagen tijd. 
Het moet toch zeker weer gaan lukken om ruim 40 mooie bijdragen te kunnen 
publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente…… (Het zal mogelijk 
de laatste kalender zijn die specifiek is gemaakt door- en gericht is op Ambacht Oost).
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Mijn verzoek is om je bijdrage uiterlijk 20 januari 2025 bij mij aan te leveren, liefst 
digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of van hand tot hand of via mijn 
brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen
Hartelijke groet
Kees Nieuwstraten
tel 06 25108182

Bethel Theaterclub
Hieronder treft u een overzicht aan van de  voorstellingen in de 
Stadsgehoorzaal.
Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen dan kunt u 
zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl

Datum 2024 Voorstelling Soort
Vr. 20 dec. Claudia de Breij Cabaret
Zo. 22 dec. Agata Christie’s Murder on the Nile Toneel
Datum 2025 Voorstelling Soort
Do. 11 jan. Toneelgroep ONI Klucht
Za. 18 jan. Mell VF Muziek
Za. 25 jan. Gerard Alderliefste - Chansonavond Muziek
Zo. 2 feb. Simon & Garfunkel Acoustic Muziek
Za.8 feb. Pubquiz Pubquiz
Za. 15 feb. Kaya Muziek

Met het oog op ander nieuws……

Uit de Windwijzer

Lezing ‘Levenskunst als weg naar vrede’, door Dirk van der Griend
Op zondag 15 december om 15.00 uur in de Windwijzer

In deze adventseditie van Zin op Zondag draait het om vrede: in beeld, geluid en 
verhalen. Dirk van de Glind gaat op een vrolijke en prikkelende manier te rade bij 
grote leraren van de mensheid en bij verschillende religies en tradities. 
Als levenskunst betekent dat we in vrede leven met onszelf en anderen, welke wegen 
naar vrede wijzen zij ons dan?
Levenskunst is volgens Van de Glind het vermogen in vrede te leven met onszelf en 
anderen. Nu kan het leven op vele manieren geleefd worden en levenskunst zal dan 
ook niet voor iedereen hetzelfde betekenen. Toch gaat hij in deze lezing op zoek naar 
wat voor ieder mens in min of meerdere mate geldt. En zeker in de tijd van Advent en 
Kerst gaat hij graag te rade bij grote leraren van de mensheid en bij verschillende 
religies en tradities. Welke wegen naar vrede wijzen zij? Waar liggen onze éigen 
mogelijkheden om de weg naar vrede te vinden en te gaan? Daarbij is het zijn 
overtuiging dat wat wezenlijk goed is voor onszelf, ook goed is voor de wereldvrede.

Over Dirk van de Glind: 
Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent 
Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs. In zijn 
boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en 
prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en 
geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit 
alle windrichtingen. Zijn gesprekken met Annemiek Schrijver in De 
Verwondering en Jurjen ten Brinke in Bid, Bedank en Bewonder 
‘oogstten veel waardering. 
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We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld

  
 Via ‘Onderweg’.
 Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
Met deze code kun je lid worden van de appgroep of aanmelden via
pastor@ambachtoost.nl

Agenda
Vrijdag 13 december
Kerstmarkt 16.00 – 19.00 uur
Zaterdag 14 december
Oud Papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur
Kinderkerstzang 16.00 uur
Zondag 15 december
Dienst – Ds. Hans Mast 10.00 uur
Club / Provider 19.00 uur
Maandag 16 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 17 december 
Senioren kerstviering 14.30 – 15.30 uur
Cantorij 20.00 – 21.30 uur
Donderdag 19 december
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 21 december 21 december
Concert Pauluskoor 19.30 uur
Zondag 22 december
Dienst – Ds. Lennart van Berkel 10.00 uur
Geen Club / Provider

Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Advent en Kerst (Marinus van den Berg)

De engel had het Maria voorzegd: 
het kind dat in je groeit zal koppig zijn 
als het ziet dat mensen opzij worden gezet, 
dat ze niet mogen meetellen 
als ze afwijken van het gewenste, 
het zal luisteren naar mensen wier hart zwaar is van verdriet, 
het zal zijn oren afwenden van de ondermijnende machten 
die het leven van mensen proberen te beheersen, 
het zal zacht zijn voor wie eronderdoor gaan en het zal hen dragen.
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