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Bij de dienst van zondag 21 juli
In deze dienst gaat pastor Annabell de Jong voor.

Geïnspireerd door ds. van Weijen ga ik mij ook in het verhaal van een bijbelse vrouw 
verdiepen. Ik heb jullie gevraagd over welke vrouw je graag een keer een preek zou 
willen horen. Uit de antwoorden heb ik de meest uitdagende gekozen: Eva.
Iedereen kent haar naam, maar wat weten we nu over haar? Is zij de reden dat de 
zonde haar intrede deed in de wereld? Of is zij de oer-moeder? Welke tradities zijn er 
rondom haar en wat lezen we in Genesis? En hoe maken we dan de verbinding met 
ons eigen leven? 
Pastor Annabell de Jong

Even uw aandacht voor het volgende:
In de Onderweg nummer 13 van vrijdag 12 juli is een fout geslopen in de rubriek 
Erediensten Ambacht-Oost.
In de maanden juni, juli en augustus worden geen Vesperdiensten gehouden, er is 
dus geen Vesperdienst op 21 juli.

Koffieochtend 
Op woensdag 24 juli om 10:30 uur bent u weer van harte 
welkom bij het koffiedrinken in de kerk. 
Echter is er deze dag geen lunch.

Hulp voor het kerkterras
We vieren weer met de Verzamelde Kerken Vlaardingen (VKV) een 
gezamenlijke Open-Air dienst op 25 augustus om 10.00 uur. Ook 
dit jaar vedelen we de taken onder verschillende leden van kerken 
van de VKV. Zo zal b.v. het kindermoment verzorgd worden door 
de kinderwerkers van de kerk van de Nazarener, speelt de band
van het Leger des Heils en zal Annabell voorgaan in de dienst. 
Zo’n Open Air dienst kan alleen met de inzet van vrijwilligers. 

We hebben rond de 50 vrijwilligers nodig en dat zijn er best veel. Vind je het leuk 
om mee te helpen, laat het dan weten per e-mail via kerkterras@gmail.com en geef 
daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen. Het betreft: (1) Stoelen klaarzetten en 
opruimen, (2) Koffie/limonade schenken, (3) Collecteren/welkom heten en (4) 
Toezicht houden.
De coördinatie van de vrijwilligers wordt door de organisatie van het Kerkterras 
gedaan en zij nemen na aanmelding via de e-mail contact met je op over de verdere 
details.
Pastor Annabell de Jong
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Vooraankondiging Moderne Profeten
In het nieuwe seizoen gaan we verder met 
Moderne Profeten 2.
Zie hiernaast de data: noteert u deze alvast in 
uw agenda.
Pastor Annabell de Jong

Bethel Theaterclub
Voor het theaterseizoen 2024–2025 heeft de 
Stadsgehoorzaal weer veel moois in petto. 
Hieronder treft u een overzicht van 2024 aan.
Later dit jaar volgt het overzicht van 2025.
Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal 
carinakal@ambachtoost.nl

Datum Voorstelling Soort
27 sept. Sven Hammond Big Band plays Ray Charles Muziek
Za. 28 sept. De Kleine Zeemeermin (4+) Jeugd 
Za. 29 sept. Muza Valladdinzade piano recital Muziek
Do. 10 okt. Emma Heesters Muziek
Do. 24 okt. Elton John tribute Jamai Muziek
Vr. 25 okt. Tjitske Reidinga Cabaret
Vr. 1 nov. Veldheren Live - met van Uhm en de Kruif Theater-college
Zo. 3 nov. Luis Rabello Muziek
Za. 9 nov. Popup Choir: zij spelen, jij zingt Muziek
Do. 21 nov. Soundos El Ahmadi (try-out) Cabaret
Vr. 29 nov. Simply the Best of Tina Turner Muziek
Vr. 20 dec. Claudia de Breij Cabaret
Zo. 22 dec. Agata Christie’s Murder on the Nile Toneel

Donderdagactiviteiten
1e en 3e donderdag 
van de maand

14:30 uur Bethelcafé Open inloop, iedereen is welkom! 
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Save the date! 
Het duurt nog even maar zet het alvast in uw 
agenda: onze organist Edwin Vooijs is dit jaar 
40 jaar organist en daarom is er een jubileum-
concert op zaterdag 9 november 2024 in de 
Bergsingelkerk, Bergsingel 150 in Rotterdam.

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld

  
 Via ‘Onderweg’.
 Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk). 
Wil je deel uitmaken van de app-groep kun je een verzoek sturen naar 
pastor@ambachtoost.nl  .  

Agenda

Zondag 21 juli
Dienst – Annabell de Jong 10.00 uur
Maandag 22 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 24 juli
Koffie met lunch 10.30 uur
Zondag 28 juli
Dienst – Wilma Kloppenburg 10.00 uur
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Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

De Taal der Talen (Charivarius - Gerard Nolst Trenité)

Het meervoud van slot is sloten
Maar toch is het meervoud van pot, geen poten
Evenzo zegt men; een vat twee vaten
Maar zal men niet zeggen: een kat twee katen.

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog.
Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen.
Maar is nu ik "voog", een vervoeging van vegen?

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht
En dus hoort bij vloeken, misschien wel ik vlocht?
Alweer mis! want dit is afkomstig van vlechten
Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.

Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep
Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep
Want dit is afkomstig van het schone woord slapen
Maar zeg nu weer niet, ik riep bij het woord rapen.

Want dat komt van roepen, en u ziet terstond
Zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond
Van raden komt ried, maar van baden geen bied
Dat komt van bieden, (ik hoop dat u 't ziet)
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.

U ziet de verwarring is akelig groot
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven
Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven
Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken
Maar niet van wij hinken, wij hebben gehonken.

Het volgende geval, dat is bijna te bont
Bij slaan hoort, ik sloeg, niet ik sling of ik slond
Bij staan niet ik stong, ik sting maar ik stond
Bij gaan hoort ik ging, en niet ik goeg of ik gond.

Een mannetjeskat, noemt men meestal een kater
Hoe noemt men een mannetjesrat, soms een rater
zo heeft het NEDERLANDS verschillende kwalen
Niettemin is en blijft het, DE TAAL DER TALEN.
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