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Bethelkerk Vlaardingen

Stilte

Zingen:  Alleluja

De kaars wordt aangestoken

Zingen: Als alles duister is

Psalmlezing: Psalm 98

1Een psalm.



Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.

4Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.
5Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.
6Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

7 Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners.
8Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen

9voor de HEER, want Hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.

Zingen: Psallite Deo (38)

Vert.: Zing psalmen voor de Heer, halleluja

Lezing NT: 1 Joh. 1: 1 - 7 

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 
aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord 
dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we 
verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij 
gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. 
En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 
4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in 
Hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we 
onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan 
we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en 
reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde



Zingen: La ténèbre 

Vert.: Bij U is het duister nooit duister; de nacht is als de dag: licht!

Lied naar stiltegebed: Tui amoris ignem

Vert.: Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw Liefde.

Stiltegebed
In de stilte richten we ons tot God. Leggen we bij hem neer wat er in ons leeft. 
Of we zijn gewoon stil en proberen open te staan voor wat ons in de stilte gegeven wordt.

Kyriegebed, afgewisseld met Kyrie



Afgesloten met: Our Father

Lichtaltaar

U wordt uitgenodigd een licht te ontsteken bij het lichtaltaar. Voor een ander, voor uzelf. 
Tijdens het Lichtaltaar zingen we:

Zingen:  Mon âme se repose

Vert.: Mijn ziel verstilt in vrede bij God; van Hem alleen mijn heil. Ja, alleen bij de heer verstilt mijn ziel in vrede.



Zingen:  De noche

Vert.: Wij gaan de nacht in het duister op zoek naar het levend water. Enkel de dorst zal ons licht zijn.

Zingen:  Oh Lord, hear my pray’r



Zingen:  Bleib mit deiner Gnade bei uns

Vert.: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God, Jij trouwe God
 

Slotgebed

Uitzingen

U kunt nog even blijven om enkele liederen te zingen en in de rust van dit uur te blijven.

Zingen:  Ubi caritas

Vert.: Waar zorg en liefde zijn, daar is God.

Zingen:  Dona la pace

Vert.: Geef vrede, Heer, aan wie op U vertrouwt.



Zingen:  Nada te turbe
 

Vert.: Laat niets je verontrusten, niets je bang maken, wie aan God vasthoudt, zal het aan niets ontbreken. God 
alleen is genoeg.

Zingen:  Laudate Dominum 

Vert.: Prijs de Heer, alle volken, halleluja


