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wekelijkse brief A
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Bij de dienst van zondag 24 maart
In de dienst van 24 maart gaat een heel goede bekende voor: Ds. Guus Frdberg.

Palmzondag

Zijn we klaar voor de reis naar Jeruzalem?

We lezen deze zondag psalm 122 en Marcus 11,1-11.
In psalm 120 trekt de balling weg en gaat op naar
Jeruzalem. In psalm 121 bereiken de ballingen hun
bestemmming en in de psalm van deze zondag is men op
het punt van aankomst: de poort van de stad.
Vandaaruit wordt de stad bezongen. 'Jij, stad,
welsamengevoegd, rond het huis van de HEER, laat vrede
binnen je ommuring zijn, ik wil vrede van je spreken.’
Woorden, een gebed indringender, actueler dan ooit.
Kunnen we aan ‘de stad van vrede en recht’, dit
messiaanse visioen gestalte geven. Is het mogelijk in
vrede met elkaar door de poort te gaan?

Ds. Guus A.V. Froberg, Leiden.

Koffieochtend en Lunch (graag aanmelden)

Vierde woensdagochtend van de maand, 27 maart

Op woensdag 27 maart om 10:30 uur bent u weer van harte
welkom bij het koffiedrinken in de kerk.

Aansluitend is er een lunch.

Het jaarthema is ' Ga mee'. Goed idee als u van plan bent te
komen op de koffie en de lunch, neem iemand mee. Het is
gezellig en je leert andere mensen kennen.

Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:

Cobie Plantinga cobieplantinga@hotmail.com of bij Anneke Rodenburg -

tel. 010-4340055 tot 19:00 uur.

Avondgebed Woensdag 27 maart
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur
in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek,
stilte rond verhalen uit de bijbel.

Thema: 'bid dat jullie niet in beproeving komen’,
Matteiis 26:36-46

Het eerste avondgebed ging erover dat Jezus op de proef
gesteld wordt

(Mattels 4:1-11). In Gethsemane is Jezus bang voor wat
hem te wachten staat maar maakt hij zich ook zorgen over
zijn leerlingen. Zullen zij de beproeving doorstaan?
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Dit avondgebed heeft geen link met het thema woestijn/oase. Wel klinkt er het
jaarthema ‘Ga mee’ in door.

Liturgen:
Zang:
Orgel:
Aanvang:

Ellen Haas en Harmke van der Weijden
Rob van Herwaarden, begeleid door orgel
Guus Korpershoek

19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen
Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten
in de veertigdagentijd.

Vervoer in de Stille Week naar de kerkdiensten in de andere wijken
Hebt u vervoer nodig om vanuit Ambacht-Oost op Goede Vrijdag 29 maart naar de
dienst in Kerkcentrum Holy, of op Stille Zaterdag 30 maart naar de dienst in

de Rehobothkerk te gaan? Bel dan Flip Sterrenburg 010-435 06 95

WITTE DONDERDAG

do. 28 mrt -Jezus viert het laatste avondmaal

19.30 Bethelkerk - ds. Yvonne Schoonhoven en
Bart Starreveld
19.30 Rehobothkerk - ds. Geert van Meijeren

GOEDE VRIJDAG

vr. 28 mrt - Jezus sterft

19.30 Kerkcentrum Holy - ds. Hugo Habekotté
en Annabell de Jong

19.30 Rehobothkerk - ds. Geert van Meijeren
20.30 Windwijzer ‘Noorderlicht’ - Geen weg
terug (voorstelling)

PAASWAKE

za. 30 mrt - De opstanding is dichtbij

19.30 Rehobothkerk - Hanneke Blom en Petra
Nijboer

PASEN

z0. 31 mrt - Feest van Jezus opstanding

09.25 Rehobothkerk - Bart Starreveld

10.00 Bethelkerk - Annabell de Jong

10.00 Kerkcentrum Holy - ds. Hugo Habekotté
11.00 Rehobothkerk - ds. Geert van Meijeren

Programma gespreksgroep “"Stukjes & Beetjes”.

Marloes Maijer (redactie)

|

BOEKENCENTRUM

Donderdag 11 april - God, Jezus, Heilige Geest

Donderdag 2 mei - Schepping; Geloof & wetenschap
Woensdag 15 mei - Goed en fout, schuld, vergeving
Donderdag 30 mei - Verlies, twijfel, vertrouwen
Donderdag 13 juni - Gerechtigheid, vrede

Donderdag 27 juni - Koninkrijk van God

Aanvang telkens 19.30 uur.

Als je de eerste keer niet kon, kun je op 11 april nog aansluiten!
Meld je in dat geval voor 11 april aan bij Annabell
pastor@ambachtoost.nl of Yvonne
yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Later dan 11 april kun je niet meer aanhaken, vanwege het

vertrouwen in de groep.
Annabell & Yvonne
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Aangepaste kerkdienst
Op zondag 24 maart 2024 om 15:00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met
Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij gezellig met de doelgroep en andere aanwezigen koffie of
thee.

Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, buren,
vrienden/vriendinnen andere geinteresseerden

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag de 24ste in het Kerkcentrum Holy, aan de Reigerlaan 47A te
Vlaardingen.

Namens de werkgroep,
Harry Vogel

Uitnodiging
Aangepaste kerkdienst
voor en met de doelgroep: Anders Begaafden
iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders,
familie, buren, vrienden/vriendinnen andere geinteresseerden.

i)

Zondag 24 Maart 2024
Aanvang: 15:00 uur
KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47A - Vlaardingen

D Zin ow hadr
de kerk te 9aan?

Muziek: organist: G. Korpershoek

Voorganger: Majoor: Oeti Kaspers (LdH)
E-mailadres: bijzonderekerkdienstvid@gmail.com. ’ e l',

UIT DE WINDWIJZER

Vrijhedenwandeling op zondag 24 maart om 14:00 uur

Als vervolg op de lezing van Zin op Zondag door Camiel van Zilfhout sluiten we aan bij
de Vrijhedenwandeling die op zondagmiddag 24 maart wordt verzorgd door de gidsen
van het ServiceTeam Vlaardingen. We vertrekken om 14.00 uur vanaf De Windwijzer.
De wandeling brengt je langs plaatsen in de Oostwijk die symbool staan voor een
mensenrecht. Mensenrechten die we vieren door erbij stil te staan én in beweging te
komen. We verzamelen rond 13.45 uur bij de Windwijzer en vertrekken om 14.00
uur.

In eerdere berichtgeving stond een andere tijd vermeld (15.00 uur in plaats van 14.00
uur). De wandeling start dus een uur eerder.

Graag vooraf aanmelden

via aanmelden@dewindwijzer.nl

Hanneke Blom
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Noteer alvast in uw agenda: de Lentemarkt en de Taizédienst
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Bethelkerk Vlaardingen, Burg. Verkadesingel 26



Agenda Bethel Theaterclub
24 april Tineke Schouten

Donderdagactiviteiten

Paasgroet van het Bethelcafé
Donderdag 21 maart kregen de gasten van het
Bethelcafé een fleurige paasgroet mee.

1° donderdag van de | 14:30 uur Bethelcafé
maand

Open inloop, iedereen is welkom!

2¢ donderdag van de | 14:30 uur Troostkantine
maand

14:30 uur Bethelcafé
3¢ donderdag van de
maand 18.00 uur Moderne Profeten

Open inloop, iedereen is welkom!

Eerst samen eten; aanmelden
maandag voorafgaand aan de
donderdag

We blijven met elkaar verbonden

e Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

e Via de website: www.ambachtoost.nl

e Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld
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Via ‘Onderweg’.
Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)

-

N — Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep

https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUNQVMED6M6rzZUhB

pastor@ambachtoost.nl

Buurtbezem
5

Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar
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Zaterdag 23 maart is het weer Clean Up Day
in Vlaardingen. En uiteraard doen we daar
Ge/BEN  als Buurtbezem Oud Ambacht aan mee!

We verzamelen ons zoals altijd om 10.00 uur
bij de Bethelkerk en geven de buurt weer
een lekkere schoonmaakbeurt!

y Vigllre‘ﬂgen'

Agenda:

Zaterdag 23 maart

Buurtbezem Clean Up Day 10.00 - 12.00 uur
Zondag 24 maart

Dienst - Ds. Guus Frdberg 10.00 uur
Provider 19.00 uur
Maandag 25 maart

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 26 maart

Cantorij 20.00 - 21.30 uur
Woensdag 27 maart

Koffie met lunch 10.30 uur
Avondgebed 19.30 uur
Donderdag 28 maart afsluiting seizoen

Troostkantine 14.30 - 16.30 uur
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Gezamenlijke dienst in de Bethelkerk 19.30 uur

Ds. Yvonne Schoonhoven en pastor Bart Starreveld

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

Gezamenlijke dienst in Kerkcentrum Holy  19.30 uur

Ds. Hugo Habekotté en pastor Annabell de Jong

Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag

Gezamenlijke dienst in Rehobothkerk 19.30 uur

pastor Petra Nijboer en Hanneke Blom

Zondag 31 maart, Pasen

Dienst - pastor Annabell de Jong 10.00 uur (09.45 uur paasliederen zingen)

Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Het is volbracht! (onbekend)
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Gods weg is hij gegaan

tot het einde.

Zijn lichaam wil niet meer,

Zijn geest is verslagen.

Alles doet pijn.

Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd,
ze tarten zijn denken,

niet om uit te houden.

De zonden van de wereld

raken zijn ziel.

Hij heeft gezegd en weerlegd,

geheeld en gestreeld, gevraagd en geklaagd,
gedacht en verwacht, gegeven en vergeven,
gehoord en verwoord, gebeefd en geleefd.
Gods weg is hij gegaan tot het einde.

Alles gedaan, alles gezegd,
alles verstaan, alles geslecht,

Alles gegeven, alles gevraagd,
alles vergeven, alles geklaagd.

Alles gehoord, alles verwacht,
alles verwoord, alles volbracht.

Hij heeft me gezocht, hij heeft me gevonden
hij heeft me gedragen, hij heeft me thuisgebracht.
Alles is in hem tot voltooiing gekomen.

Niets meer te zeggen.

Ja, nog één roep,

nog één kreet wacht om de aarde te veroveren,
Die ene roep waarin hij leven en dood,

dood en leven ontvouwt;

waarin hij zich uit handen geeft

om te zijn zoals hij is bedoeld:

liefde!
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