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Corona

In verband met het weer oplaaien van corona verzoeken wij u thuis te blijven als u
klachten heeft, ook al lijkt het alleen maar een verkoudheid te zijn.

We doen een dringend beroep op u voorzichtig te zijn, voor uzelf maar zeker voor
anderen. Geef elkaar ruimte!

In vak C, het vak banken voor de regietafel, kunnen mensen plaatsnemen die
afstand willen houden.

Liever even geen handen geven? Maak het kenbaar met een hoofdknik en de hand
op het hart.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en dat u dit respecteert.

De kerkenraad

Bij de diensten

# 7 “#fity2 De ochtenddienst van zondag 24 december
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Vandaag op de vierde Advent lezen we over de geboorte van
Johannes en daarmee eindigt het eerste, lange hoofdstuk uit
Lucas 1. Een hoofdstuk dat begon met Zacharias en er mee
afsluit. Opvallend is dat Zacharias niet gelijk kan spreken na
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De Kerstnachtdienst 7\*4
Op 24 december bent u vanaf 21.45 uur welkom in de ,
Bethelkerk. We beginnen met het zingen van kerstliederen,
waarna om 22.00 uur de kerstnachtdienst begint.

De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst en de
voorganger is ds. Yvonne Schoonhoven.

We gaan inzoomen op het lied van de engelen: "Ere zij God in
de hoge en vrede op aarde in de mensen van het
welbehagen..." Wat betekent dat eigenlijk?

Ds. Yvonne Schoonhoven
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De Kerstmorgendienst 25 december

In deze dienst, van en voor de kinderen, gaat
pastor Annabell de Jong voor.

Ook deze dienst begint om 09:45 uur met het
zingen van kerstliederen.

De kinderen spelen het verhaal van de
Nerflanders en we gaan ontdekken wat dat met
het kerstverhaal te maken heeft.

Zie ik je daar?

Pastor Annabell de Jong

Collecte 24 december Kerstnachtdienst

De opbrengst van de collecte van deze dienst is bestemd voor stichting “Food For All”

(FFA), de stichting die 20 jaar geleden door het .
Im food for all
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Stichting die zich inzet voor de allerarmsten in Ethiopi&

echtpaar Treurniet werd opgericht, samen met
Nederland wonende Ethiopiérs. Het doel: de
allerarmsten in Ethiopié helpen om een
menswaardig bestaan op te bouwen. Ook aan noodhulp wordt de nodige aandacht
besteed. De projecten worden in Ethiopié uitgevoerd door lokale partnerorganisaties
waarmee FFA samenwerkt. FFA is een kleinschalige stichting. Dat betekent dat FFA

geen strijkstokken of hoge overheadkosten kent. Een reden temeer om FFA te

steunen.

Helaas is hulp nog altijd hard nodig en daarom wordt de collecte dan ook van harte bij

u aanbevolen. Dat kunt u doen via de collectezak, maar mocht u liever een donatie
overmaken dan is dat natuurlijk prima.

Het banknummer van FFA is NL 24 INGB 000 431 89 98 t.n.v. Stichting Food For All.
Meer weten? www.food-for-all.nl.

Franny Treurniet

kerk Collecte Kinderen in de knel
in aCtie 1° kerstdag 25 december

Oekraine - Help kinderen in Oekraine de oorlog door
Iedereen in Oekraine, van jong tot oud, is blootgesteld aan
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van
mensen in Oekraine is bewonderenswaardig. Ondanks de
oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke
dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun
kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in
het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp
om mentaal gezond te blijven. Oekraiense gezinnen ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen
steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun
verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak
je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Kinderen Qiekraine, of doneer online. Hartelijk dank!
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In december geen KOFFIEOCHTEND en LUNCH
A Er is geen koffieochtend en lunch op 27 december.

De eerstvolgende keer is op 24 januari 2024
Jonge gasten in de kerk
Afgelopen dinsdag was er een brugklas in de
Bethelkerk, getuige de rugzakken.
Onder leiding van missionair werker Hanneke Blom
konden ze verschillende opdrachten maken die
allemaal met het kerstverhaal te maken hadden.
Jaap liet niet alleen een opname van Guus op het
orgel zien, maar vertelde ook iets over de
verbouwing en wie wilde mocht even bij hem
achter de techniektafel meekijken.
Een mooie gelegenheid om kinderen kennis te
laten maken met de Bethelkerk.
Pastor Annabell de Jong

Kerk in Actie en de bijdragen uit de tonnen

Net voor het einde van 2023, wil ik u even laten weten dat

- mijn man en ik, in het afgelopen jaar, zeven (!) keer naar
het hoofdkantoor van Kerk in Actie zijn geweest om al uw
bijdragen die ik verzamelde uit de tonnen in de Bethelkerk,
Rehobothkerk, Grote Kerk, Lucaskerk,

Pax Christi Kerk, de Kerk van de Nazarener, Kerkcentrum
Holy, de Windwijzer, de Meerpaal, Vaartland, het Zonnehuis,
de Marnix flat en de Blois van Treslong flat.

Dit jaar hebben we ook spullen voor Kerk in Actie gehad van
enkele kerken in Rockanje, ‘s Gravenzande en Rotterdam.
Kerk in Actie dankt u hartelijk voor al uw bijdragen, of het
nu kaarten, postzegels brillen of cartridges, etc., zijn en kijkt met vreugde uit naar uw
bijdragen in 2024!

Ik wens u allen goede dagen met kerst en in het nieuwe jaar veel gezondheid en
geluk! Hartelijke groet,

Rosemarie Donkersloot, KIA-vrijwilliger

Expositie Engelen in Holy

Voor de Kerstperiode (11 december 2023 - 22
januari 2024) maakt kunstenaar Adrie Huisman
speciaal voor de wijkgemeente Holy engelen. Hij doet
dat op geheel eigen wijze. Engelen zijn
boodschappers tussen God en mensen. Zijn engelen
hebben dan ook menselijke trekken.

Adrie zegt hierover zelf: ‘Het worden andere engelen
dan de mensen gewend zijn. Hopelijk verwachten ze
geen 17e-eeuwse engelen.’ Door het gebruik van
liedboeken en in ons geval een thema met engelen,
legt hij een verbinding met zijn geloof en de kunst.
ds. Hugo M. Habekotté




Agenda Bethel Theaterclub
6 januari Toneelgroep ONI

10 januari South African Road Trip
20 januari Richard Groenendijk
27 januari Virginia Woolf

2 februari Omdenken

3 februari Edith Piaf

16 februari Charl Delemarre

Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom!

Neem dan contact op met Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl
of Yvonne Schoonhoven yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl
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KERSTCOLLECTE 2023: GA MEE!

De nacht is stil; het leven kil, geen kleur doorbreekt het
zwart.

Plots zingt een stem, bij Betlehem die doorklinkt in elk hart.
Een kleine stoet vat daardoor moed en vindt het
Christuskind.

Dan groeit het koor de eeuwen door dat met de eng'len
zingt.

Durf jij het aan om mee te gaan, te geven aan dit kind

je angst, je pijn? 't Wil daarvoor zijn, Het maakt een nieuw begin.
Gloria voor de hoogste Heer, gloria, Hem zij de eer.

Vrede voor wie het van God verwacht, klinkt helder deze nacht.
A.L. Skoog Lloyd Larson

Beste gemeenteleden,

Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente
ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en
pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en Bijbelkringen laten we ons inspireren
door Gods woord, en zien we om naar elkaar.

De Kerk is een kleurrijke gemeenschap met leden uit allerlei culturen, die in alle talen
de boodschap van geloof, hoop en liefde uitdragen, ver weg en dichtbij.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Ga mee'!l Daarom, ga mee, met zoveel
anderen om Gods liefde uit te dragen. We hebben uw financiéle steun daarbij hard
nodig. Daarom aan het einde van dit jaar de vraag om een extra gift.

Doe mee en geef aan de Kerst/-Eindejaarscollecte. Houd hiervoor uw e-mailbox of
brievenbus in de gaten. Mist u deze post, uw bijdrage is van harte welkom op IBAN:

NL18 RABO 03737308 37 ten name van CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen
onder vermelding van Kerstcollecte 2023.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Wij wensen u gezegende Kerstdagen.

Met vriendelijke groeten,

Adri Schellevis, penningmeester.
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Aankondiging

Actie Kerkbalans 2024
Zaterdag 13 t/m zaterdag 27 januari 2024

Is uw e-mailadres bij ons bekend,
dan ontvangt u deze week de digitale Kerkbalans

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van
Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente.
Actie Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiéle bijdrage. Jaarlijks

vragen zij aan hun leden om een financiéle bijdrage te leveren
aan hun eigen plaatselijke kerk.

Kerkbalans
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Daarom is er de Actie Kerkbalans

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de
kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen
subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiéle bijdrage nodig van hun
leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2024 is:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken, uitnodigend zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben, binnen en buiten de kerk.

Doe uw toezegging voor 2024 digitaal!

Voor velen onder ons is de online-versie inmiddels een bekende en eenvoudige manier
om de toezegging te doen voor het nieuwe jaar.

Ga naar de site: https://www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans.

U kunt met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en uw registratienummer
inloggen om via deze link voor het jaar 2024 een toezegging te doen.

Heeft u geen registratienummer en wilt u téch meedoen: ook dan is het mogelijk uw
vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vul dan de eerste
drie velden in en klik vervolgens op ‘'Ik ben mijn registratienummer kwijt’. U ontvangt
dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

U kunt aangeven hoeveel u gaat bijdragen, in hoeveel termijnen en met welke
betaalwijze. U krijgt een bevestiging van ontvangst via de e-mail terug.
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Heeft u voor 3 januari 2024 digitaal toegezegd, dan krijgt u in de periode van
13 t/m 27 januari geen brief door de brievenbus of kerkbalansloper aan de deur.
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Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.

Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage
kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen
maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat.

DOET U MEE?

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters.

We blijven met elkaar verbonden

e Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en
afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

e Via de website: www.ambachtoost.nl

e Via Facebook @BethelkerkVId en Instagram @bethelkerk_vld

O

Via ‘Onderweg’.
Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)

-

Ambacht-Oost (Bethelkerk)

Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep
https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUNQVMED6M6rzZUhB
Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar
pastor@ambachtoost.nl

Donderdagactiviteiten

1¢ donderdag van de | 14:30 uur Bethelcafé Open inloop, iedereen is
maand welkom!

2¢ donderdag van de | 14:30 uur Troostkantine (7x)

maand

3¢ donderdag van de | 14:30 uur Bethelcafé Open inloop, iedereen is
maand welkom!

maand

4¢ donderdag van de | 18:00 uur Moderne Profeten (8x) | Eerst samen eten; aan-

melden maandag vooraf-
gaand aan de donderdag

Agenda:
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Zondag 24 december

Dienst — Ds. Marjo den Bakker 10.00 uur

Kerstnachtdienst - m.m.v. de Cantorij 21.45 uur kerstliederen zingen
Dienst Ds. Yvonne Schoonhoven en Cantorij 22.00 uur

Maandag 25 december 1° kerstdag, met en voor het hele gezin

Dienst — Annabell de Jong 10.00 uur - 09.45 uur kerstliederen
zingen

Zondag 31 december

Dienst — Ds. Casper van Dorp 10.00 uur

Maandag 1 januari 2024 Geen dienst

Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Blijf Het Verhaal vertellen (Freek de Jonge)

We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe

Daar komt het machteloos besef bij
na elk appéel op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed

We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles

zitten we te wachten op een preek

Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?

Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint
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