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BETHELNIEUWS
wekelijkse brief
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
van de Protestantse gemeente te Vlaardingen
website: www.ambachtoost.nl/            

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Bij de Gedachtenisdienst op 26 november
In deze bijzondere dienst gaan ds. Yvonne Schoonhoven en
pastor Annabell de Jong voor.

In de kerk beginnen we het ‘jaar’ met Advent. Een tijd van
wachten en verwachten. De zondag voor de eerste Advent
is de ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’. 
In de dienst van die zondag gedenken we iedereen die in
het voorafgaande jaar is overleden. We noemen de namen
van gemeenteleden en dierbaren. We steken een kaars aan
en staan stil bij het verlies en de herinnering. 
Iedereen is van harte welkom om bij deze dienst, waaraan
de cantorij meewerkt, aanwezig te zijn. 
Ds. Yvonne Schoonhoven en Pastor Annabell de Jong

40-dagen kalender
Beste gemeenteleden, 
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van 
de Bethelkerk. 
Ook in 2024 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen. 
Daarom een uitnodiging aan u / jou: 
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te
schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een
bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, liefst
met een bijpassende illustratie. Je gebruikt maximaal 225
woorden.
We laten ons ditmaal inspireren door het thema ‘woestijn/oase’.
(We sluiten hiermee ook goed aan bij het thema van de Vastenactie
2024 ‘klimaatverandering en voedselzekerheid’). 

Citaten/ uitdrukkingen over ‘woestijn en oase’ die je kunnen
helpen om iets te gaan schrijven:
- Een oase in de woestijn (een oase is een liefelijke plek in een onaangename 
omgeving, water afkomstig van een ondergrondse bron)
- Een roepende in de woestijn zijn                               
- De woestijn in worden gejaagd (zondebokken werden de woestijn ingestuurd)
- Woestijn is de plek van de Gods-ontmoeting
- Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn (Arabisch spreekwoord)
- Jezus werd verzocht in de woestijn
- Als ik in de woestijn zit heb ik de kans om te overleven zolang ik blijf geloven in de 
oase (Phil Bosmans)
- Wij zijn allen in de woestijn, niemand begrijpt iemand (Gustav Flaubert)
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- Helaas is het gemakkelijker om een woestijn te creëren dan een bos (James 
Lovelock)
- De woestijn is het theater van de menselijke strijd van het zoeken naar God (Jan 
Majerniz)
- Wat de woestijn mooi maakt is dat er ergens een waterbron verborgen is (Antoine 
de Saint Exupéry)

Laat je inspireren! Schrijf over het gekozen thema of over iets anders dat jij 
verbindt met de 40 dagen tijd.
Het moet toch zeker weer gaan lukken om ruim 40 mooie bijdragen te kunnen 
publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……

Inleveren: Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 20 december 2023 bij mij 
aan te leveren, liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of via mijn 
brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.
Hartelijke groet,
Kees Nieuwstraten – tel. 06 25108182.

Kinderkerstzangmiddag 
Donderdag 30 november oefenen we weer 
van 14.45 tot 15.30 uur in de Bethelkerk
onder leiding van Arlène Drenkelford,
voor de kinderkerstzangmiddag op 
16 december om 16:00 uur. 

Marianne de Wilt 

Dank-je-wel-feestje op vrijdag 1 december!  
U kunt zich nog vóór zaterdag 25 november opgeven via: 
mariannehoogendorp@gmail.com
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Moderne Profeten
Gisteren zaten we met 10 mensen rond de tafel en luisterden naar het 
indrukwekkende verhaal van Frère Christian. 
Een van de vragen die we ons stelden was: ‘wat betekent liefde voor de vijand voor 
jou?’ 
En:
‘Hoe functioneert in jouw leven de liefde als tegenkracht tegen de haat of de lafheid?’ 

We aten een lekker couscous gerecht en baklava erbij. 

Kom je volgende keer? 
25 januari hebben we het over Desmond Tutu.

Pastor Annabell de Jong

Benefietconcert
Op zaterdagmiddag 2 december organiseert
Rotaryclub Vlaardingen 80 samen met de
Stadsgehoorzaal, onze wijkgemeente Ambacht-
Oost en de Talentenklas een benefietconcert
van 14.30 - 16.00 uur in de Bethelkerk. 
Deur open om 14.00 uur, borrel van 16.00 –
17.00 uur.
Te gast is de Russisch-Nederlandse klassieke
concertpianiste en organiste Olga Malkina.
De opbrengst van het concert wordt besteed
aan een serie workshops klassieke muziek voor
kinderen uit de Talentklas in Vlaardingen. 
Doel van de workshops is kinderen uit
Vlaardingse achterstandsgezinnen in aanraking
te brengen met klassieke muziek.
De Talentklas is een initiatief van acht scholen
in Vlaardingen Centrum/West voor kinderen die
makkelijker leren door te doen.
Kaarten à €10 zijn te bestellen via deze link. 

Bij de bestelling is het mogelijk een extra gift
te doen door aankoop van een virtueel kaartje
voor het goede doel.
Van harte bij u aanbevolen!

Frank Christiaansen

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank
Naast voedselhulp hebben de cliënten van de
voedselbank ook behoefte aan doucheschuim, een
essentieel product voor de persoonlijke hygiëne. Graag
ontvangen wij bij de actie van zondag 3 december dus
uw bijdrage in de vorm van Doucheschuim. 
Meer dan één mag natuurlijk.
Samen kunnen we een verschil maken en zorgen dat
niemand zonder deze basisnoodzaak hoeft te zitten
Bij de ingang van de kerk staan dozen klaar voor onze
maandelijkse actie.
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In november hebben we veel pakken toiletpapier ontvangen. Namens de Voedselbank 
hartelijk dank hiervoor.
Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op 
zaterdag  tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in
de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven.
Hartelijk dank dat u mee wilt doen.
Als u mee wilt doen maar niet in de gelegenheid bent iets te brengen, dan kunt u ook 
een gift overmaken op rekening NL18INGB0005344105 van Wijkdiaconie Ambacht-
Oost o.v.v. gift Voedselbank. Wij zorgen dan dat het product gekocht wordt.    
Informatie: Jos van den Boogert tel. 0638315155

Kerstmarkt in de Bethelkerk
15 december van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Te koop kerstspullen, kerststukjes en 
zelfgemaakte kerstversieringen. 
Dan Ook kunt u genieten van oliebollen, 
soep en lekkers bij de koffie of thee.

Wie bakt een taart voor bij de koffie of 
thee?

Inleveren van kerstspullen op:
maandag 11 december 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13 december 10.00 - 12.00 uur 
en van 19.00 - 20.00 uur.
donderdag 14 december 10.00 - 15.00 uur.

Kerstpost (0,60 euro per kaart contant 
alleen met postcode in Vlaardingen), 
kunt u afgeven op bovengenoemde data en 
tijdens de kerstmarkt.
De opbrengst gaat o.a. naar zuster Mary, 
Nairobi, Kenia.
Tot ziens op deze gezellige kerstmarkt!

Tijd voor een feestje? 
Binnenkort zijn er een tweetal avonden over advent
en kerst in de Windwijzer voor iedereen die
nieuwsgierig is naar deze christelijke feesten. Veel
mensen ervaren de feestdagen als een hoogtepunt
van hun geloof.  Maar wat vieren we eigenlijk
precies? 
Op woensdag 6 en 20 december gaan we van 20.00
uur tot 22.00 uur met elkaar op onderzoek uit en
gaan we iets proeven we van eeuwenoude
levenswijsheden. 
Wat kan je verwachten? Mooie ontmoetingen,
interessante gesprekken én gezelligheid. 
We praten over het leven, het christelijk geloof en over onze eigen keuzes. 
Daarbij staat openheid en respect voor elkaars mening voorop. Deelname is gratis. 
Je bent van harte welkom om mee te doen!
Een hartelijke groet, Hanneke Blom
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Agenda Bethel Theaterclub 
6 januari Toneelgroep ONI
10 januari South African Road Trip
20 januari Richard Groenendijk
27 januari Virginia Woolf
2 februari Omdenken
3 februari Edith Piaf
16 februari Charl Delemarre

Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom!
Neem dan contact op met Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl of 
Yvonne Schoonhoven yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Donderdagactiviteiten
1e donderdag van de
maand

14:30 uur Bethelcafé Open inloop, iedereen is 
welkom! 

2e donderdag van de
maand 

14:30 uur Troostkantine (7x)

3e donderdag van de
maand

14:30 uur Bethelcafé  Open inloop, iedereen is 
welkom! 

4e donderdag van de
maand

18:00 uur Moderne Profeten (8x) Eerst samen eten; aan-
melden maandag vooraf-
gaand aan de donderdag

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl.
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld.

  
 Via ‘Onderweg’.

Agenda:
Zondag 26 november, Gedachtenisdienst
Dienst – Ds. Yvonne Schoonhoven en
Pastor Annabell de Jong 10.00 uur
Provider 19.00 uur
Maandag 27 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 28 november
Cantorij 20.15 – 21.45 uur
Donderdag 30 november
Repetitie Kinderkoor 14.45 – 15.30 uur
Zaterdag 2 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
Benefietconcert 14.30 uur [deur open om 14.00 uur]
Zondag 3 december
Dienst – Ds. Harry Gijsen 10.00 uur
Club 19.00 uur
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Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Als ik sterf (Merrit Malloy)

Als ik sterf
geef wat er van mij over is weg aan de kinderen
en aan oude mensen die wachten op de dood.

En als je moet huilen
huil dan om je broeder of zuster 
die naast je loopt op straat.

En als je mij nodig hebt
sla je armen dan om wie dan ook heen
en geef hen wat je aan mij wilt geven.

Ik wil je iets nalaten
iets beters dan woorden of geluiden.
Zoek mij in de mensen
die ik heb gekend of heb liefgehad.
En als je mij niet weg kunt geven
laat me dan op z’n minst door je ogen leven
en niet in je gedachten.

Je houdt het meest van me
door handen, handen aan te laten raken
door lichamen, lichamen aan te laten raken
en door kinderen los te laten
die vrij moeten zijn.

Liefde sterft niet, mensen wel.
En als er van mij alleen nog liefde over is
geef mij dan weg.
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