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BETHELNIEUWS
wekelijkse brief
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
van de Protestantse gemeente te Vlaardingen
website: www.ambachtoost.nl/            

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Bij de ochtenddienst van 8 oktober
In deze dienst gaat Ds. Axel Wicke voor. 

Over Jezus denken en praten wij tegenwoordig
graag als een diep menselijk wijsheidsleraar 
die ons een goed voorbeeld heeft voorgeleefd 
en ons corrigerend, hooguit vermanend 
vertelde, hoe wij moeten leven. Wat moeten 
wij dan met zo’n hoogdravende tekst van 
Paulus die in zijn brief aan de Filippensen een 
soort kosmisch drama beschrijft met Jezus als 
goddelijk figuur als hoofdrolspeler?

Ik geef zeker toe, dat zo’n tekst enig uitleg nodig heeft, maar ad acta kunnen wij hem
beslist niet leggen en niet alleen moet zijn boodschap altijd gepreekt blijven worden, 
hij is ook verrassend actueel. Zo kan deze tekst onder anderen uitleggen, waarom 
onder meer christenen en zelfs voorgangers, sommigen daarvan, inclusieve 
ondertekende, ziet u op de foto, al enkele wekenlang elke dag opnieuw de A12 
vreedzaam blokkeren.
Ds. Axel Wicke

Bij de middagdienst van 8 oktober
In deze Roze Viering gaat pastor Annabell de Jong voor.
We vieren een kerkdienst in de wijkgemeente Ambacht Oost in samenwerking met de 
Regenbogenstad Vlaardingen. 
Aan deze dienst werken mee zangeres Patricia Foort en organist Willem Christian 
Meyboom.
Een dienst waar iedereen welkom is. 
Of je queer bent of niet, je bent van harte
welkom. 
Het thema van deze dienst is 
"Er is hoop". 
De deuren gaan al om 14:00 uur open en de
koffie met iets lekkers staat klaar. 
De dienst begint om 15:00 uur. 
Na afloop is er nog tijd om na te praten met
een drankje.  
Pastor Annabell de Jong

Coming Out-Dag 
‘Coming Out Day’ werd op 11 oktober 1988 voor het eerst gehouden in de Verenigde 
Staten van Amerika. De dag werd georganiseerd naar aanleiding van een 
demonstratie een jaar eerder in Washington, waarin een half miljoen mensen 
meeliepen om hun ongenoegen te uiten over een uitspraak van het federale 
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hooggerechtshof dat de rechtmatigheid van een verbod op sodomie (homoseksuele 
handelingen) erkende. Sinds 2009 is 11 oktober ook Coming-Out Dag in Nederland. 
De toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – onder dit 
ministerie valt ook de Directie Emancipatie – riep de dag uit tot Nationale Coming-Out
Dag. 
Op Coming-Out Dag wordt stilgestaan bij het moment waarop LHBTQIA-mensen 
ervoor kiezen hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te delen met anderen – de 
uitdrukking ‘uit de kast komen’ wordt ook voor dit moment gebruikt. 
Door Coming- Out verhalen te delen en door het gesprek over goede voorwaarden 
voor coming-out te stimuleren probeert de dag een bijdrage te leveren aan een 
samenleving die veilig is en waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. 
Om deze doelstelling wordt de dag door de verschillende overheden, LHBTQIA-
organisaties en andere relevante organisaties in het maatschappelijk middenveld 
aangegrepen om uiteenlopende activiteiten te organiseren, die de bewustwording rond
de positie van LHBTQIA- mensen wil vergroten. 
Anders dan de Roze Week (eind juni met de Roze Zondag aan het begin van de week 
en Roze Zaterdag aan het eind van de week), Pride (eind juli- begin augustus) en de 
Internationale dag tegen Homo-, Bi-, Inter- en Transfobie (IDAHOBIT, 17 mei) heeft 
Coming-Out Dag in de kerken nog nauwelijks tot aandacht of activiteiten geleid. 
(PKN: liturgische bouwstenen voor een dienst op Coming-Out Zondag.)

Vespers in de Bethelkerk 
(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 15 oktober 2023 om 17.00 uur 
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Voorganger: Rob van Herwaarden
Thema: ‘De zin van alles……’ Prediker 4
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het 
YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen
Een Vesper ….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.
In dit nieuwe seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met het boek Prediker, 
onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag Prediker 4.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 
uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!
Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten 
mail: corkees29@gmail.com
tel: 06 25108182

Bloemenpot 
Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op het
podium staat.                      
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Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze gemeente aan iemand die 
dat op dat moment even nodig heeft.                                                                      
De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de 
maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.                                                      
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Wijkdiaconie

Jam te koop
Ook dit jaar hebben we weer heel wat jam klaar staan. 

A.s. zondag 8 oktober, en daarna op de eerste zondag van
de maand, staan we na de dienst met een selectietje 
ervan in de glazen zaal.
De prijs is verhoogd naar € 2,60 per standaard pot. De 
hele opbrengst gaat ook dit jaar naar het project van 
zuster Mary in Ruiru, Kenia
Tot ziens, Kees en Ellen Haas

Voedselbank, extra mogelijkheid zondag 8 oktober
Voor wie niet in de gelegenheid was om afgelopen zondag een product voor de Voedselbank 
af te geven, staat zondag 8 oktober bij de ingang weer een doos klaar voor het inleveren 
van het product van de maand oktober: Rijst, Macaroni of andere pasta. 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Solidariteitskas 2023
Heeft u moeite met betalen via de computer of de telefoon, u kunt de bijdrage van 
€ 10 aan de Solidariteitskas 2023 laten afschrijven van uw bankrekening door middel 
van automatische incasso. Dit kunt u doorgeven aan het kerkelijk bureau via de e-
mail info@pknvlaardingen.nl of anders telefonisch op telefoonnummer 010-4345941 
op maandag, woensdag of vrijdag. Het bedrag zal dan omstreeks 25 oktober a.s. van 
uw bankrekening worden afgeschreven. 
Team medewerkers kerkelijk bureau

Petitie
Tekent u ook de petitie
tegen het voorgenomen
besluit de wijk Mrija over
3 jaar af te breken? 
Er is mogelijkheid de
petitielijsten te tekenen
bij beide diensten van 8
oktober.
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Pleegouders gezocht… oproep via de diaconie van Vlaardingen
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd
en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. 
Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben 
al veel kinderen en jongeren een stabiele plek kunnen 
bieden, maar de vraag naar pleegouders
blijft groeien. 

Met name voor tieners ervaren we een tekort aan pleegouders. 
Misschien ziet u in uw gezin wel mogelijkheden, of zijn er
mensen in uw omgeving die nadenken over het
pleegouderschap? Dan hopen we u te zien op een
informatieavond in de regio!
De avonden beginnen om 19.45u (inloop 19.30u). 

 Maandag 9 oktober Vlaardingen
 Dinsdag 14 november Middelharnis
 Dinsdag 12 december Rotterdam

Aanmelden kan via: https://w  ww.timon.nl/pleegouders/  .
Mocht u vooraf vragen hebben, neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Team pleegzorg Rijnmond / Pleegzorgrijnmond@timon.nl.
 
Troostkantine, aanmelden nog tot maandag 9 oktober
De Troostkantine is een plek waar mensen bij elkaar komen. 
Waar ze niet alleen over hun verlieservaringen praten, maar ook
over ‘hoe nu verder’.  
Aan de hand van verschillende thema’s wordt er naar elkaars
verhaal geluisterd in de hoop elkaar een beetje op weg te helpen
en lichtpuntjes te ontdekken. Wellicht weet je zelf wel wat
lichtpuntjes te benoemen of krijg je lichtpuntjes aangereikt. 
Donderdag 12 oktober starten wij met de troostkantine. 
U kunt zich nog tot maandag 9 oktober bij mij aanmelden. 
Meer informatie bij mij, de website en de flyers in de kerk. 
Pastor Annabell de Jong
E-mail: pastor@ambachtoost.nl.

Dopen
Op zondag 7 januari 2024 hebben we doopzondag in de Bethelkerk.
De familie Timmermans heeft de doop aangevraagd voor hun dochter en zusje Nine, 
geboren op 7 augustus jongstleden.
Misschien zijn er in de gemeente nog meer mensen die zichzelf of hun 
kind(eren) willen laten dopen of opdragen? Van harte welkom om aan te sluiten 
op 7 januari! Neem in dat geval contact op met ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-
12186084, yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl liefst vóór 20 november aanstaande.
Voor wie meer wil weten over dopen en opdragen, plannen we dit najaar nog een 
informatie-avond. Houd de Bethelbrief in de gaten voor nadere info.
Pastor Annabell de Jong & ds. Yvonne Schoonhoven

Agenda Bethel Theaterclub
7 oktober Wannebiezz
20 oktober Ongeplukte Zusters
21 oktober Iris Hond
9 november Op Rouwtoer
18 november Toneelgroep ONI. 
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Wil je je bij ons aansluiten? Van harte welkom
Neem dan contact op met
Carina Kal carinakal@ambachtoost.nl of 
Yvonne Schoonhoven yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Help!
Ik zoek hulp voor de avonden moderne 
profeten.
We willen samen eten en naar de 
podcast luisteren - het lijkt wel een 
beetje op de oude kloostertraditie waar 
tijdens het eten voorgelezen wordt. 
Na het eten gaan we bij een kopje koffie 
of thee doorpraten over wat we net 
gehoord hebben.
De eerste avond is 26 oktober over 
Martin Luther King. Wie heeft zin (met 
mij samen) voor deze avond(en) te 
koken?
Ik ben op zoek naar kokers voor elke 
‘Moderne Profeten’- avond. Liefst steeds 

een gerecht dat bij de persoon past die we bespreken.
Een aantal heb ik al gevonden maar voor deze avonden zoek ik nog kokers:

- 23 november: Frère Christian de Chergé
- 22 februari: Dorothy Day
- 25 april: Dietrich Bonhoeffer
- 23 mei: Jaque Ellul

Al koker gevonden voor:
26 oktober: Martin Luther King 
25 januari: Desmond Tutu
21 maart: Bishop Tiny Muskens
27 juni: Angela Merkel
Pastor Annabell de Jong

Kliederkerk
Op zondag 8 oktober is er weer Kliederkerk in de 
Windwijzer. Het thema is: Durf jij te delen? 
Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Met elkaar 
gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met
een Bijbelverhaal. 
Dit keer het verhaal over Elia en de Weduwe uit Sarefat
(1 Koningen 17:1-16). 
Elia vraagt de vrouw bij wie hij logeert om een brood. 
De vrouw vertelt dat ze nog een klein beetje meel en 
olie heeft en dat ze daar nog brood van kan bakken, 
maar dat ze daarna zullen doodgaan van de honger.
Zal ze toch delen? En wij? Durven wij te delen? Durf jij 

te delen?
We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te 
ontdekken. Na een korte viering, eten we samen en sluiten we de middag samen af. 
En dit keer op een toepasselijke wijze betreft het Bijbelverhaal; iedereen neemt iets te
eten mee dat we samen zullen proeven, dus het eten delen we met elkaar. 
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Wij hebben er al zin in en gaan ons best doen iets lekkers voor jullie mee te nemen uit
onze eigen keuken (of eigen supermarkt ;-). 
Wat neem jij voor eten mee? Overigens mag iedereen komen, ook als je niets mee 
neemt. Er is echt wel genoeg :-).
Hanneke Blom, missionair werker PGV, hannekeblom@dewindwijzer.nl.

Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling
Geloven in beweging
Ben jij geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar 
inspiratie? 
Kom dan naar het Inspiratiefestival op Terschelling op 20, 21 en 22 oktober 2023.
Laat je door een gevarieerd programma in
kerken, duinen, bos en strand verrassen
door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de
tijd. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek
zijn naar de kerk van de toekomst en die
hun ervaringen met je willen delen.
Verbinden, verdiepen, vernieuwen
Het Inspiratiefestival Terschelling is dé
ontmoetingsplek voor vernieuwende
initiatieven op het gebied van geloof, kerk
en samenleving. Op het eiland kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en 
samenleving zich een weekend lang laten inspireren door mix van activiteiten die een 
opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor
verbinding, verdieping en vernieuwing wil het Inspiratiefestival een brede 
oecumenische beweging op gang brengen door christelijk Nederland bijeen te brengen
en in gelovig enthousiasme te inspireren. 
Over dit festival | Inspiratie Festival Terschelling (inspiratiefestival-terschelling.nl)
We hopen je in oktober te ontmoeten!

Buurtbezem Oud Ambacht
Samen voor een schonere buurt!
Zaterdag 14 oktober komt de Buurtbezem weer in actie. Om 10 
uur drinken we koffie in de Bethelkerk, waarna we aan de slag 
gaan om het zwerfvuil van de straten te halen. 
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld

  
 Via ‘Onderweg’.
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Agenda:

Zaterdag 7 oktober
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
Zondag 8 oktober
Dienst – Ds. Axel Wicke 10.00 uur
Roze Viering – Annabell de Jong 14.00 uur inloop, 15.00 uur dienst
Provider 19.00 uur
Maandag 9 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 10 oktober
Cantorij 20.15 – 21.45 uur
Donderdag 12 oktober
Troostkantine 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 14 oktober
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur
Zondag 15 oktober
Dienst – Ds. Casper van Dorp 10.00 uur
Vesperdienst 17.00 uur

Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Zolang er Hoop is           (Henri Nouwen)

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,

en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,

is in slaap vallen
en wakker worden

als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.

Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,

en zolang zal God je
in zijn handen houden.
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